
 

 

Zondagsbrief 5 mei 

Protestantse Gemeente Enschede 

 
Zesde van Pasen 
Voorganger:   ds. J.D. Zuurmond 
Organist:   Dick van der Meulen 
Lector:    Han Oosterveld 
Ouderling:   Harry Vergunst 
Diaken   Guus Luchtenberg 
Diaconaal mdw   Yasmin Khalaf 
Koster:    Gerry Ophuis 
Hulpkoster: :   Anet Antvelink 
Bediening Beamer: Henk Janssen 
Studio:    Jan Brouwer  
Koffieschenkers:  Dinie Wargerink, Lucie van de Worp, Agnes Bijmold 
Deurdienst   Marthie Vos, Wil Brouwer 
Oppas:   Eva Klaver, Lisanne Veneman – Teekens 

 

Liturgische dwarsverbindingen op zondag 5 mei 
De lezingen uit Jesaja en het Johannesevangelie klinken op deze ‘6e zondag van Pasen’ niet alleen in 
de Enschedese Ontmoetingskerk. Via deze lezingen zijn wij verbonden met de wereldwijde oecumene. 
Waar ter wereld het vakantievierende deel van onze gemeente vandaag ook ter kerke gaat, de kans is 
groot dat men daar dezelfde lezingen leest. 
 
Via de openingspsalm zijn wij vandaag bovendien verbonden met de Lutherse traditie. Psalm 66 is 
daar de vaste ‘introïtuspsalm’ van zondag Rogate (bidt). Maar vanuit diezelfde Psalm loopt ook nog 
een kostbare andere verbindingslijn. De openingspsalm verbindt onze viering namelijk met de 
‘dankdienst bij de bevrijding van Nederland’, welke op woensdag 9 mei 1945 werd gehouden in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam. Ook toen klonk Psalm 66 aan het begin. Mét in het midden dat bittere 
5e vers: Een net belemmerd’ onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door 
heerszucht ons vertreden; Gij gaaft ons over aan ’t geweld (oude berijming). Hoe ongekend 
herkenbaar zullen deze woorden toen geklonken hebben? Maar komen ze ook ons niet dicht op de 
huid? 
 
Eveneens de lofzang van vandaag, Wilt heden nu treden, werd in die viering van 79 jaar geleden 
gezongen. En aan het slot van de viering van 1945 klonk het lied dat wij ook vandaag als slotlied 
zullen zingen, LB 708. In 1945 beperkte men zich tot één vers hieruit, Mijn schilden de betrouwe (vs. 6 
– nb. ‘vroom blijven’ = de moed niet verliezen). Wij zingen vandaag nog een tweetal verzen meer (vs. 
14 – nb. ‘oorlof’  = ‘nu neem ik van u afscheid, hiermee eindigt mijn toespraak’ en vs. 15 – nb. 
‘obediëren’ = ‘gehoorzamen’). Verzen die kostbare wegen wijzen 
 
Voorganger in de dienst van 9 mei 1945 was ds. K.H. Miskotte. De preek van die dag droeg als titel: 
‘Gods vijanden vergaan’ (Ps. 92,10). Naar die titel wordt woordelijk verwezen in de slotregel van het 
eerste vers van het lied dat wij vandaag na de preek zullen zingen (LB 709, Nooit lichter ving de lente 
aan). 
  
 

Psalm 66: 1, 4, 5 
Gezang 414 (Liedboek voor de 
Kerken 1973) 
Jesaja 45,15 – 19 
LB 322 
Johannes 15, 9 – 17 
LB 339a 
LB 709 
LB 708: 6, 14, 15 
 

http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=257&groep_naam=Voorgangers
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=253&groep_naam=Kerkmusici
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=255&groep_naam=Ouderlingen
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=256&groep_naam=Diaconie
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=263&groep_naam=Kosters
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=401&groep_naam=Beamer%20en%20video
http://www.planning4u.nl/Systeem/groep.php?groep_id=435&groep_naam=Studio
https://www.miskottestichting.nl/media/content/gods_vijanden_vergaan.pdf


 

  

Protestantse Gemeente Enschede 

 
Collecte: Kerk in Actie Noodhulp - Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne 
Vandaag vieren we onze bevrijding uit de bezetting. Oekraïne is helaas nog lang niet zover, daar zit 
men nog volop in een grootschalige  oorlog. Die oorlog gooide het leven en de toekomst van veel 
inwoners volledig overhoop. Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte 
en elektriciteit. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken en hulporganisaties kan Kerk 
in Actie hulp bieden in het hele land. Veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, dat wil 
Kerk in Actie samen met de regionale partners bieden aan kinderen in Oekraïne. Kinderen krijgen 
een veilige plek om te spelen, psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. En Oekraïense 
gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Via dit 
programma Noodhulp van Kerk in Actie kunt u inwoners en ontheemden in Oekraïne steunen. U kunt 
uw bijdrage overmaken op NL76 ABNA 0592 2263 87 tnv Protestantse Gemeente Enschede o.v.v. 
“Collecte 5 mei Kerk in Actie Oekraïne”. 

 
 
Kindernevendienst 

Nog 1 x géén kindernevendienst! 
Deze week nog niet, maar volgende week ben je weer van harte welkom in onze eigen ruimte vanaf 
09:45! Vandaag mag je gezellig mee de kerkzaal in. Volgende week luisteren we naar het wonderlijke 
verhaal van Hemelvaart. We leren dat ook al is iemand niet in de buurt, hij/zij kan toch dichtbij zijn! 
Groetjes en geniet van de vakantie 🙂🙂 Leiding kindernevendienst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst volgende week: Ds. J.D. Zuurmond 

Kopij voor zondagsbrief  ( a.s. donderdag  vóór 20.00 uur) sturen naar zondagsbrief@pgenschede.nl 


